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In 2020 verscheen bij de Duitse uitgeverij ConBrio het boek Prachtgemäuer – Wagner-Orte in Zürich, 
Luzern, Tribschen und Venedig1. De uitgave, met opvallend felroze omslag, lijkt zijn titel volgens het 
voorwoord te ontlenen aan de uitroep van Loge in de Rheingold: ‘Das Prachtgemäuer prüft' ich selbst, ob 
alles fest, forscht' ich genau’. Het boek maakt die Prüfung visueel mogelijk met meer dan vijfhonderd, 
veelal kleurrijke illustraties, zowel archiefmateriaal als foto’s van het hedendaagse aanzicht van de 
verschillende behuizingen waar Wagner woonde.2 Maar ook tekstueel inhoudelijk valt er heel wat te 
ervaren.  

Het fraai uitgegeven boek is opgedeeld in een aantal hoofdstukken, 
waaronder een over Wagner in Zürich, een over zijn oponthoud in 
Luzern in 1850 en 1859 en diens verblijf in Tribschen van 1866 tot 
1872, een hoofdstuk speciaal gewijd aan het Richard Wagner 
Museum in Tribschen, zoals bekend ooit zijn woonhuis daar. Ook 
zijn er hoofdstukken die handelen over Tribschen, als geboorteplaats 
van de Internationale Musikfestwochen Luzern, een kort hoofdstuk 
over Tribschen en de Zwitserse kleinkinderen van Wagner en een 
tiental pagina’s over het landgoed Tribschen dat handelt over de 
bouwgeschiedenis van het huis. Tot slot worden tien bladzijden 
besteed aan de relatie van Wagner tot de Zwitserse Alpen, en een 
hoofdstuk over Richard Wagner in Venetië. Al deze hoofdstukken 
worden mede ingeleid door Nike Wagner met een vertoog 
‘Geretteter Revolutionär oder tobender Asylant? Richard Wagner in 
seiner “neuen Heimat” Schweiz’.  

Al met al op het eerste gezicht dus relatief veel aandacht voor de verblijven van Wagner in het Alpenland, 
iets dat wellicht ook niet bevreemdt als men bedenkt dat hij daar niet alleen tamelijk veel tijd doorbracht 
(in totaal maar liefst drieëntwintig jaar)3, het eens zijn nieuwe Heimat noemde, maar met name 
bijvoorbeeld in Tribschen (en elders in het land) zowel productief was en gelukkig schijnt te zijn geweest. 

‘Wohin ich mich aus meinem Haus wende, 
bin ich von einer wahren Wunderwelt 
umgeben: ich kenne keinen schöneren Ort auf 
dieser Welt, keinen heimischeren als diesen‘, 
zo schreef hij op 29 april 1866 vanaf de 
oevers van het Vierwoudstedenmeer aan zijn 
vriend en maecenas, koning Lodewijk II van 
Beieren. 4 En dat terwijl hij zich eigenlijk tot 
Parijs als toenmalig centrum van de kunsten 
aangetrokken had gevoeld en die stad – en 
daarmee de wereld - met zijn muziekdrama’s 
had willen veroveren. Die ruime aandacht 
voor Wagners Zwitserse verblijf was voor 
onze Zwitserse zustervereniging, de in 1956 
opgerichte Schweizerische Richard Wagner-
Gesellschaft5, blijkbaar wel aanleiding om de 

Tribschen nu het Richard-Wagner-Museum 



totstandkoming van het boek financieel te ondersteunen.6 Namens die vereniging besteedt John H. 
Mueller ter introductie dan ook een tweetal pagina’s aan dit genootschap en haar voorgeschiedenis, die 
feitelijk begon toen in 1912 in Basel de Richard-Wagner-Verein zur Förderung der Bayreuther 
Kunstideale werd opgericht. 

Het zal de aandachtige lezer zijn opgevallen (en zoals ook wel uit de ondertitel van het boek blijkt) dat het 
nota bene door Wagner zelf in Bayreuth gebouwde huis Wahnfried in het boek ontbreekt, en ook zijn 
geboortehuis, het Gasthof “Zum roten und weißen Löwen” aan de Brühl te Leipzig, of het huis dat het 
gezin nadien in Dresden betrok zal men er niet in aantreffen. Wahnfried werd echter al uitgebreid en van 
allerlei kanten besproken in een aan dat huis gewijde monografie die in 2016 door dezelfde uitgeverij (en 
met twee van de drie redacteuren van het nu besproken boek) werd uitgebracht7 en de woonhuizen uit de 
jeugd van Wagner waren immers niet door hemzelf uitgezocht dus kunnen bezwaarlijk tot de 
Prachtgemäuer van, min of meer, zijn eigen keuze worden gerekend. Kortom, een niet onlogische 
beperking, zij het dat het wellicht wel aardig was geweest als ook Wahnfried zelf in de besproken bundel 
een plaats had gevonden in plaats van separaat in een tweetalig (want ook in het Engels) boek te zijn 
gepresenteerd. 

 

Voor de meeste lezers die zich enigszins in het leven van Wagner hebben verdiept, zullen het huis in 
Tribschen en het Palazzo Vendramin in Venetië zeker in overdrachtelijke zin maar wellicht ook fysiek 
bekend terrein zijn. Wat het boek voor mij wel bijzonder maakt, is de aandacht die wordt besteed aan 
(althans voor mij) meer onbekend terrein, zoals de verschillende huizen waar Wagner in Zürich verbleef. 
De hoofdstukken zijn door verschillende auteurs geschreven. Zo is het uitgebreide deel over Wagner in 
Zürich van de hand van de Zwitserse kunsthistoricus en archeoloog Christian Bührle, die promoveerde op 



een dissertatie over “Die Zürcher Richard-Wagner-Bühne. Op zich is het goed leesbaar geschreven, maar 
soms wel erg gedetailleerd en de informatiedichtheid maakt het voor de gemiddelde lezer soms want 
minder toegankelijk (dat de grote zaal van het casino in Zürich in de tijd dat Wagner daar verbleef 20 
meter lang was, 12 meter breed en 7 meter hoog, zal bijvoorbeeld wellicht niet iedereen evenzeer kunnen 
boeien). Ook de overige auteurs laten zien dat zij weten waarover zij schrijven en dat ze over gedegen 
materiekennis beschikken, zij het soms ook wel met de (on?)nodige detaillering. Zo is de bijdrage van de 
museologe Katja Fleischer over het verblijf van Wagner te Luzern en Tribschen helder en to-the-point en 
is het artikel van de Duitse kunsthistoricus Dietmar Schuth zeer lezenswaardig en zonder de – naar mijn 
mening – wat te gedetailleerde architectonische gegevens die Bührle zoal te berde brengt. Maar grosso 
modo valt er weinig op de schriftelijke bijdragen aan te merken en juist omdat het verschillende, feitelijk 
op zichzelf staande hoofdstukken (artikelen) betreft, is het een boek om van tijd tot tijd op te pakken om 
er een stuk naar gading in te lezen. 

 Het boek beschikt over een notenapparaat per hoofdstuk (ik vind eigenlijk noten onderaan iedere 
betreffende pagina handiger maar begrijp dat zulks de lay-out en aantrekkelijkheid van de bladspiegel 
allerminst ten goede komt) en een overzicht van de door de auteurs geraadpleegde bronnen. Een 
(personen)register ontbreekt, wat ik op zich wel jammer vind, maar gezien de aard van dit boek 
waarschijnlijk door de meeste lezers niet als een gemis zal worden ervaren. 

 Voor de musicologisch geïnteresseerde en onderlegde lezer biedt het boek waarschijnlijk weinig 
van haar of zijn gading. Anders is dat voor hen die in het leven van de persoon Wagner zijn 
geïnteresseerd en die zich ook geboeid weten door kunst- en cultuurgeschiedenis en architectuurhistorie.  
Voor deze groep lezers biedt het boek een ware Fundgrube aan wetenswaardigheden, al zullen allerlei 
feiten voor de gepassioneerde Wagnerkenner wellicht verre van nieuw zijn. Maar ook in dat laatste geval 
vergoeden de talrijke en fraaie illustraties in het mooi vormgegeven boek veel, niet in de laatste plaats 
omdat een aantal afbeeldingen van woonhuizen uit Wagners Züricher tijd een inkijkje geven achter 
voordeuren die normaal gesloten blijven. Kortom, voor de liefhebber zeker een aanrader, maar wel een 
wat prijzige. 
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