
Het vuur van Camiel 
door Jan Schultheiss 

Op 22 november jl. bracht oud-stipendiaat (2017) Camiel Boomsma zijn derde CD uit met daarop 
transcripties van muziek van Wagner en een sonate van diens schoonvader Liszt (voor de complete 
inhoud zie kader). Zijn eerste CD verscheen in 2015 op het label Etcetera Records net als zijn 
tweede, ‘Porazzi’, in 2016. En nu dus nummer drie, ditmaal op zijn eigen label No Boundaries. 
Voorafgaande was de muziek al beschikbaar op Spotify en Apple Klassiek (feitelijk het door de 
softwaregigant overgenomen Nederlandse bedrijf Primephonic), en op 22 november sprak hij er 
ook over met Wouter Pleijsier in het NTR-radioprogramma Podium op NPO Klassiek (gedeeltelijk 
nog terug te luisteren op https://tinyurl.com/yc3yekxw en https://tinyurl.com/4cnuh6n9). 

Om te beginnen natuurlijk van harte gefeliciteerd met jouw nieuwste productie ‘Heritage of Fire’, 
ook nu weer met veel Wagner. Hoe belangrijk is deze componist voor je als je het vergelijkt met 
bijvoorbeeld Schubert, waarvan je ook opnames van diens pianowerk hebt gemaakt? 

‘Heel belangrijk, bepalend. Ik wil niet zeggen 
dat andere componisten, zoals Bach of Schubert, 
een heel kleine rol spelen, maar Wagner is wel 
van het begin af aan leidend geweest in mijn 
passie voor muziek maken in het algemeen. Het 
voelde ook als iets wat een beetje van mezelf 
werd aan de piano. Omdat heel weinig mensen, 
pianisten, daar op die manier mee bezig zijn, is 
het heel bijzonder om zoiets te ontdekken voor 
jezelf, je helemaal te verdiepen in transcripties. 
Daar ben ik ook best dankbaar voor dat dat 
allemaal kan aan de piano. Op mijn derde liet 
mijn moeder mij de ‘Vliegende Hollander’ 
horen. Het verhaal was natuurlijk veel te 
moeilijk, maar die muziek...’ 

Je kunt je echt nog herinneren dat je dat 
hoorde? 

‘Ja, ik kan het mij herinneren omdat het zo 
beeldend is. Ik zie echt, als ik de noten... dan hoor ik echt, dit zijn echt één van de eerste noten die ik ooit 
heb gehoord. Het is zo herkenbaar, het spreekt zo visueel, bijna als film, die muziek. Ik zie die matroos, ik 
zie dat schip, en mijn moeder maakte er een makkelijker verhaal van, maar die muziek, die maakte 
blijvende indruk.’ 

En het “gemis” van tekst en orkest, wat bij Wagner zo’n belangrijke component is en wat je niet 
helemaal kunt vertalen in een piano, hoe zie je dat? Of is dat voor jou geen gemis? 

‘Het is niet echt een gemis, omdat ik het zie als twee dingen. Als ik de opera's hoor met de tekst en de 
muziek, dan is dat Wagner in zijn volle glorie, maar je weet ook: hij componeerde aan de piano. Als je die 
pianotransscriptie speelt, dan ga je ook ergens een beetje weer terug naar de oorsprong in zekere zin. En 
ik vind dat het karakter van de muziek en de algemene sfeer, de expressie, daar wel in zit. Het is een 
vertaling, maar het is tegelijkertijd ook iets anders. Ik probeer het ook echt als een pianostuk te benaderen 
en zo zijn het eigenlijk twee paden. Ik weet het; je herkent de melodie, je kent de motieven dus ergens is 
er ook weer een raakvlak, je kent de muziek daar ook wel beter, omdat het echt in de vingers zit. Dus er 
zijn wel raakvlakken maar het is zeker ook heel anders, maar het gaat toch ook wel hand in hand.’ 



Jouw nieuwste CD heb je ‘Heritage of Fire’ genoemd. Je ontleent dat, schreef je op jouw website, 
aan het boek dat Friedelind Wagner, de kleindochter van Richard, heeft geschreven. Je hebt het 
erover dat je 'overwhelmed by the expressiveness and ambivalence of Wagner' was. Wat bedoel je 
met die ambivalentie? En de tweede vraag hieraan gekoppeld: komt dat ook tot uiting in de 
interpretatie die je aan die muziek weet te geven? 

Camiel loopt naar een ander gedeelte van zijn werkvertrek, zoekt kort, en legt vervolgens een duidelijk 
veel gelezen exemplaar van de Nederlandse vertaling van haar boek ‘Eeuwig laaiend vuur’ op tafel. 

‘Een heel fantastische... Ik wist dit dus helemaal niet, ik kende dit verhaal niet in eerste instantie. Ik wist 
niets van Friedelind Wagner. Wel van haar vader Siegfried natuurlijk en dat die kinderen had enzovoorts, 
dat wist ik allemaal wel, maar dit hele verhaal, dat zij... Daarom ontleen ik die titel daaraan. Het gaat over 
de Wagners, de donkere kant van Wagner, dat antisemitisme. Zij ging daar keihard tegenin, ook tegen 
haar moeder Winifred, en ook tegen haar oma Cosima. Daarom, zij beschrijft heel goed hoe het was om 
op te groeien in Bayreuth. Ze heeft hem nooit gekend, Richard Wagner, alleen als een soort mythische 
figuur die daar in Bayreuth ineens zoveel teweegbracht. 

Die ambivalentie die je bedoelt, is dat over die zwarte kant aan Wagner en dat antisemitisme?  

‘Ja, wel een beetje en ik heb soms het gevoel, dat dat ook een beetje in de muziek zit, een bepaalde...’ 
Camiel aarzelt even. ‘Misschien koppelen we ook onbewust die geschiedenis aan die muziek. Of het in de 
noten zit, dat kan je nooit zeggen, dat weet je niet. Maar er zit toch wel een soort frictie in, die andere 
componisten wellicht niet hebben. Dat dubbelzinnige...’ 

Hoe koppel je dat dan aan je CD? 

Weer aarzelend: ‘Omdat er een soort, ik wil niet 
zeggen haat-liefde relatie inzit, maar er zit een 
soort, ik wil ook niet zeggen, teleurstelling in 
Wagner, maar toch een klein beetje. Dat je 
muziek... Dat hij zo'n verschrikkelijk artikel heeft 
weten te schrijven, dat speelt toch.’ 

Maar ‘heritage’ betekent nalatenschap, dus jij 
ziet dat ook als een deel van die nalatenschap? 

Camiel denk even na. Dan: ‘Maar tegelijkertijd, 
en dat vind ik er ook mooi aan, zit er ook vuur in. 
Het is ook een erfenis, en dat spreekt mij 
persoonlijk aan; voor mij is het ook een soort 
erfenis, als kind. Het is zo vroeg al in mijn leven 
gekomen en zo lang al speel ik de muziek. Het is 
die dubbelzinnigheid. Enerzijds die donkere kant, maar anderzijds is het ook letterlijk het vuur dat 
brandt.’ 

Het stookt als het ware het vuur in je aan? 

‘Ja, echt precies wat zij ook heeft.’ 

Het is wel toevallig dat er net een boek is uitgekomen van de Nederlandse schrijver Tommy 
Wieringa waarin het vuur ook zo'n belangrijke rol speelt. Dat boek heet 'Nirwana' en het is een 
beetje de visie van Wieringa dat het vuur, dat is wat de mens heeft gemaakt tot wat die is geworden. 
'Nirwana', zou je misschien ook kunnen zeggen: is dat een soort 'Götterdämmerung'? 
'Götterdämmerung' gaat ook op in vuur? Hoe zie jij dat? 



‘Oh dat wist ik niet. Het lijkt mij bijzonder interessant om te gaan lezen. Ik denk inderdaad, hoe je het 
beschrijft, dat het vuur een belangrijke rol speelt voor de mens, dus als een soort oorsprongsbeschrijving.’ 

En wat de mens in staat stelde tot te worden wat die is. Ze ontdekten het vuur, ze konden gaan 
koken en tevens kan het iets reinigend hebben, een soort “Götterdämmerung”? 

‘Of een soort symbool? Ja, misschien wel een symbool … Het is het symbool voor passie. Ja, ik denk het 
wel. Het is zeker bedoeld, ook vanuit die beschrijving van een bepaald vurig fundament van waaruit alles 
ontstaat, waar je je motivatie misschien ook wel uithaalt. Absoluut.’ 

Je had het net al over die zwarte kant van Wagner, ook in verband met wat Friedelind allemaal 
heeft opgetekend over dat verleden. Dus het persoonlijk leven van hem, anders dan alleen de 
muziek, dus bijvoorbeeld ten tijde van Tristan und Isolde, sterk verbonden met de muziek zelf en 
ook bij hem. Maar hoe zit dat met jou? Is dat inderdaad ook iets wat een rol speelt bij je, het 
persoonlijk leven, zowel van jezelf als van Wagner, wat een rol speelt in jouw beleving van muziek 
en hoe je ermee bezig bent? 

‘Dat vind ik een hele moeilijke, maar wel heel interessante vraag. Ik vind het heel moeilijk om dat te 
kunnen duiden in je leven, of daadwerkelijk je persoonlijk leven invloed heeft op je keuze van repertoire.’ 

Dat lijkt vaak bij Wagner wel erg het geval. Je zou kunnen zeggen dat, bijvoorbeeld bij Lohengrin, 
die nu net in première is gegaan bij DNO, dat daar ook wat inzit van hoe hij zichzelf zag: je moet 
geen vragen stellen over mij als kunstenaar, wordt het weleens geïnterpreteerd. Dus dat hij heel 
veel van zichzelf projecteerde in zijn muziek, wordt dan wel gezegd. Dat geldt voor jouzelf minder? 

‘Misschien niet zo direct als bij hem. Een componist is, denk ik, net anders dan een uitvoerder, maar dat 
is een hele...’ Camiel blijft even stil. ‘Ik kan hem niet zo snel direct beantwoorden voor mezelf, dat is 
moeilijk, maar tot op zekere hoogte wel, omdat het gewoon echt al zo lang bij mij hoort. Het is langer 
aanwezig in mijn leven dan niet. Dus dat heeft invloed, dat is een soort lijn. Het is ook niet voor niets, dat 
kan ik wel zeggen, denk ik, dat ik er zo vaak bij terugkom als een soort bron van inspiratie. Dat zit toch 
wel ergens in de kern van mijn ‘musiceerschap’ misschien, mijn eigen leven, denk ik. Ik denk dat je 
kunstenaarsleven wel parallel loopt aan je persoonlijk leven, maar dat het ook een hele eigen kern in 
zichzelf is. Dat denk ik wel. Dus wederom, amusement heeft altijd twee kanten, dus ik denk ook wel die 
van mijzelf ja.’ 

Deze zomer bezocht je Haus Wahnfried in Bayreuth en je had daar, denk ik, het grote genoegen om 
op de Steinway vleugel die eens aan Wagner zelf toebehoorde te bespelen. Speelde je daarop ook 
nummers die op je huidige CD staan? 

Ja, maar niet allemaal; ik mocht niet zo lang. De vleugel was net gerenoveerd met nieuwe snaren. Dat 
hoorde je trouwens wel, erg mooi! Ik heb er, denk ik, een half uur op gespeeld en we hebben daar ook 
opnames gemaakt voor mijn kleine documentaire. Het was dus net te kort. Ik geloof dat Wagner zelf op 
die vleugel heeft gespeeld al is het wel een wat nieuwere. Hij kreeg hem in volgens mij de jaren zeventig 
[in 1876; zie Kroniek 63.2, p. 30 – red.]. Maar hij heeft dus niet het gros daar gecomponeerd. Een beetje 
Parsifal misschien, maar je weet niet exact wanneer en waar... Toen ik daar wat uit Parsifal op speelde 
dacht ik ook: zit die muziek nou in dat hout? Bij wijze van, leeft dat ding en herkent het de noten? Dat is 
allemaal een beetje een mythevorming, die lezing, maar toch … 

Het is natuurlijk een clichévraag, maar wat ging er door je heen toen je daar speelde op die vleugel, 
in die ruimte die natuurlijk wel helemaal vernield is in de oorlog en daarna weer opgebouwd, maar 
die vleugel is natuurlijk wel origineel. 



‘Ja, dat is heel grappig. Als je erover na gaat denken dan moet je eerlijk bekennen: het blijft gewoon een 
vleugel. Maar het eerste gevoel was eigenlijk wel een beetje trots, omdat het voor mij best wel lang heeft 
geduurd voordat ik dit heb mogen, kunnen, doen. Ik had er liever eerder op gespeeld want ik ben nu wel 
tien jaar bezig met Wagner, echt met opnemen en zo. Maar dan nog, dan voelt het als een soort 
'eindelijkgevoel'. Het gevoel van een bepalend piketpaaltje, dat je hier toch mag zitten. Ik voelde me er 
trots over en ook een soort dankbaarheid van dat je dit mag doen als pianist, dat je hier achter die vleugel 
kan zitten, dat je die muziek mag spelen. 

Voelde je je ook meer verbonden op dat moment met Wagner? Dichterbij? 

‘Ja, absoluut, heel dichtbij. Het zit wel tussen de oren, want het blijft gewoon, als je het niet weet dat die 
van Wagner is, dat moet je ook eerlijk zeggen, gewoon een vleugel. Het heeft een mythische... als je het 
weet, dat maakt het ook bijzonderder. Het staat ook in die ruimte, die is ook zo ...’ 

Maar is die ruimte akoestisch ook mooi? Je hebt in mei van dit jaar een aantal Wagnertranscripties 
gespeeld in het Witte Kerkje in Baarn (zie Kroniek 63.2 – red.), met ook die akoestiek van dat hout 
en zo, maar als je daar in Wahnfried speelt ….? 

Lachend: ‘Die in het kerkje is beter. Tsja, in Bayreuth is het wel een kamer, echt een huiskamer. Maar het 
klinkt wel heel mooi hoor, het is geen gedempte ruimte. Het gevoel draagt natuurlijk bij aan de ervaring. 
Ik denk dat je dan alles vergeet; ik was even geen professional meer, maar gewoon een echte amateur.’ 

Op dat moment voelde je je een amateur? 

‘Ja, heerlijk! Fantastisch gewoon!’ 

Dat brengt het natuurlijk heel dicht bij wat de beroemde Nederlandse historicus Johan Huizinga 
ooit muntte als de historische ervaring, het als het ware één worden met de geschiedenis. 

‘Dat had ik ook, die tijdsbeleving van, je zit hier nog steeds, die vleugel is hier nog steeds, maar ook het 
feit dat die stad nog steeds zoveel met Wagner heeft. Ik zat te denken: hoeveel jaar zat er nou tussen?  
Nou, het was de negentiende eeuw natuurlijk, en het is zó alsof je echt terug in de tijd stapt. Dat is 
onbevattelijk eigenlijk voor je gevoel.’  



Speelde je anders? Voorzichtiger of juist niet? 

‘Dat is een goede. Speelde ik anders? Wel met een soort hyperaandacht voor de vingerbewegingen, dat je 
let op de toetsen, hoe het voelt, hoe het eruitziet. Het was met de camera erbij want we waren een 
documentairetje aan het maken en dan ben je je toch ook daarvan nog bewust en kan je het niet helemaal 
loslaten. Maar het was wel bijzonder. Het voelde echt anders, ja. 

Nou is er daar ooit een CD opgenomen door de Italiaanse Liszt-specialist Michele Campanella. Die 
heeft stukken van Liszt opgenomen op die vleugel en op die locatie in Wahnfried, waaronder ook 
een aantal Wagnertranscripties van diens hand. Is dat iets wat jij stiekem ook nog ambieert? 

‘Graag!’ 

Ben je ermee bezig om dat voor elkaar te krijgen? 

‘Het lijkt heel moeilijk’ 

Wat heeft dan deze Michele Campanella, van wie ik nog nooit had gehoord, wat jij niet hebt? 

‘Dat vraag ik me ook af. Ik ken die werken wel. Die late Liszt sluit heel erg aan op de late Wagner. Het is 
nog vooruitstrevender trouwens. Atonaal raakt het soms wel, het randje atonaliteit, die late Liszt. Zeker. 
Maar misschien kunnen we dat wel samendoen met het Genootschap want het is ontzettend moeilijk om 
daartussen te komen. Ik had dus contact met Sven Friedrich, dat is de directeur van Wahnfried en het 
museum daar en die zegt: we zitten vol tot 2026. En dat terwijl zeker buiten het seizoen Bayreuth niet 
druk bezocht is. En daarom dacht ik, er moet toch wel iets te realiseren zijn. Maar dat gaat dus moeilijk.  
Maar het zou echt geweldig zijn. Toch een beetje een droom die dan uitkomt.’ 

Even terug naar de cd. Die komt op de drager op 22 november uit. Hij staat al op Spotify en op 
Apple Classical. Heb je al reacties gehad zo hier en daar van mensen? 

‘Ja, vooral nog in de eigen kring omdat de officiële datum vaak aangehouden wordt voor de pers. Dus tot 
die tijd doen ze nog niks ermee. Maar zeker, ik heb heel veel, met name ook op de sonate van Liszt, 
omdat dat zo'n kolossaal stuk is. Dat vinden de gemiddelde mensen het meest interessant. De transcripties 
zijn vooral heel interessant. Mensen kennen die van Godowsky helemaal niet, zijn allemaal nieuw, die 
van mezelf zijn natuurlijk helemaal nieuw. Ik heb al best wel veel positieve reacties gehad.’ 

Ja, je hebt zelf ook een aantal transcripties gemaakt. Heb je ook een ambitie om te gaan 
componeren? 

‘Ik voel dat nog niet echt, nee. Ik denk dat je moet merken van: ik wil wat schrijven. Ik zit, daar ben ik 
meer met woorden, heb daar meer gevoel bij om te schrijven. Dat doe ik al, maar ik ben nog geen 
componist die zegt: ik móet iets schrijven. Dan ben je het echt.’ 

Als je nou zou moeten kiezen wat voor jou belangrijker is, muziek of boeken, literatuur, wat is het 
voor jou? 

‘Het is een moeilijke keuze, maar toch muziek. Het is echt heel persoonlijk, maar zonder muziek... Als ik 
met het mes op de keel moet antwoorden, dan zeg ik muziek.’ 

Hoe gaat de cd gepresenteerd worden op 22 november? Gebeurt dat ergens? 

‘Niet een directe presentatie, nee. Dat is mede omdat het streamen zoveel meer terrein heeft gewonnen ten 
opzichte van het schijfje. Ik doe ook echt bewust een beperkte oplage. Dat vind ik trouwens ook voor het 
milieu beter, want je hebt vaak labels met honderden kopieën waarvan je denkt: dat is niet meer nodig. En 
dat is zonde natuurlijk. Op zich vind ik wel dat het pas echt af is als je dat schijfje hebt, maar de cd-
cultuur is toch wel wezenlijk veranderd denk ik.’ 



De Richard Wagnerstichting Nederland heeft mede bijgedragen aan het tot stand komen van de cd. 
Hoe belangrijk is dat soort steun voor je, in het algemeen? 

‘Cruciaal. Dergelijke steun is wezenlijk, ik denk dat alle musici het daarmee eens zijn. Het is altijd al 
moeilijk, het is een wankele sector om in te opereren. En na corona is het allemaal nog onzekerder 
geworden en daar waar je vroeger ook mecenaat en mecenassen had, is dat veel minder geworden. Zeker 
voor projecten als deze, die zo specifiek zijn, dat is ontzettend moeilijk. Dat gold ook voor mijn boek. 
Daar kun je veel minder steun voor verwachten. Dus het is cruciaal. Ik ben ook ontzettend dankbaar, want 
voor dit soort initiatieven, moet je het hebben van echt hele specifieke organisaties of personen die het 
echt zien zitten. Ook het aantrekken van sponsoren uit het bedrijfsleven is een uitdaging. Daar ben ik wel 
mee bezig, maar verwacht er niet veel van. Ik heb het idee dat het gros van het bedrijfsleven politiek 
gezien, zeg maar, aan de rechterkant zit; die hebben niet zoveel met kunst, heb ik het gevoel. Het lijkt aan 
dovemans oren gericht.’ 

En de toekomst? Samen met klarinettist Marieke Vos ben je artistiek leider van Mirantibus 
Concerten, een stichting die op jullie initiatief is opgericht om concerten te organiseren, met name 
hier in Baarn in het Witte Kerkje. 

‘Daar zijn we bezig met het volgende seizoen. Wat willen we, inhoudelijk ook, is kijken naar 
pianoconcerten bijvoorbeeld, hoe we een concertserie inrichten. Dan heb je vrij spel, dat is ontzettend 
mooi dat je dat kan doen, maar het is ook heel veel werk.  

Wagner blijft sowieso een rol spelen in mijn toekomstplannen. Ik weet nog niet zo goed hoe; ik heb wel 
het gevoel dat ik altijd weer moet, wil terugkomen bij Wagner. Maar het volgende project zal niet Wagner 
zijn, al is het een rode draad in mijn repertoire. Ik hoop dat dat zo blijft. Het wordt veel gezien als een 
conservatief repertoire. Nou ja, logisch ergens, maar ergens ook juist weer niet want hij is heel 
innoverend geweest met zijn muziek, laten we eerlijk zijn. En nog steeds ook als je 'Lohengrin' ziet, die 
thematiek is hyper actueel. Nog steeds. En zonder de ontwikkelingen in de muziek waarvan hij aan de 
wieg stond was het heel anders gelopen. Het blijft een rol spelen. Het is een divers pad.’ 

Als ik nou terugkijk naar jouw cd, dan is de opbouw van de cd qua volgorde zo’n beetje dezelfde 
als van het concert dat je hier in mei van dit jaar Baarn gaf, alleen het einde is anders, met een 
andere Liszt, diens pianosonate in b-mineur uit 1852-53 in plaats van Vallée d'Obermann die je 
toen speelde. Ik heb daarover twee vragen. Ten eerste, is die opbouw die begint met transcripties 
uit Tannhäuser, met daarna stukken uit Parsifal, en die eindigt met Liszt, bewust zo gekozen? En 
de tweede vraag is de keuze om voor de cd niet Vallée d'Obermann te spelen maar die sonate? 

‘Ja, om met dat laatste te beginnen, de Vallée d'Obermann wordt weleens de kleine Lisztsonate genoemd, 
een beetje dezelfde... Het is een soort transformatie van begin tot eind, maar dan van 15 minuten in plaats 
van 30, zoals de sonate is. Inderdaad zoek ik naar een verhaal, een vertelling, en de cd is een uur dus een 
lang stuk van Liszt gaat dan niet. 

Het klopt dat de opbouw van de cd en van het concert toen bewust zo gekozen is. Ik doe dat vaker. Zelfs 
bij Chopin en Schubert speel ik een aantal kortere werken van Chopin en dan eindig ik met de Bes-sonate 
van Schubert. Dus dan werk ik de luisteraar als het ware naar een bepaald einde toe. Enigszins onbewust 
blijkbaar, is mijn keuze dat ik de luisteraar graag toewerk naar een bepaalde sfeer die terugkomt in het 
grootste werk van het programma. Dat is bij deze cd ook zo. Tannhäuser is de wat vroegere Wagner dus 
misschien ook qua taal wat verder af van de Liszt sonate dan Parsifal. Parsifal komt weer juist wat 
dichter bij de Lisztsonate en vind ik meer romantisch. Iets uit Tristan had ook gekund, Tristan richting de 
Lisztsonate. 



Dus die opbouw is een beetje muzikaal, historisch, eigenlijk allebei een beetje, als daadwerkelijk de 
luisteraar inwerken. Zeker is het einddoel de Lisztsonate geweest, dat is het grootste werk. Ik vind dus 
ook dat die Lisztsonate ontzettend veel gelijkenis heeft met een belevenis van een Wagneropera. Het is 
echt net zo, dat transformerende, net zo groots - en intiem tegelijk trouwens – allebei. Als je met de 
Lisztsonate zou beginnen, dan werk je de luisteraar veel minder in. Het moment dat die eerste noot komt 
van de Lisztsonate, dan heb je eigenlijk al kennis mogen maken met die hele klankwereld van Wagner en 
Liszt, en dat is het voornaamste doel. Als je bij de 
Lisztsonate aankomt dan moet je al diep in die taal 
zitten en dan komt dat ook veel sterker over.’ 

Deze sonate van Liszt is jou ook heel erg dierbaar, 
die is dichtbij je hart, om het zo te noemen? 

‘Ja, het is wel grappig, de pianist Charles Rosen, die 
noemde juist niet de sonate als het grootste werk van 
Liszt, maar de 'Réminiscences de Don Juan'. Dat zijn 
een paar frasen van achttien minuten, behoorlijk 
vulgair, een beetje de jonge Liszt. Daar ben ik niet zo 
van, ik ben veel meer van de latere Liszt, die ook veel 
meer de diepte ingaat en die ook techniek meer in 
dienst stelt van het verhaal. Dus daarin ben ik het niet 
met Rosen eens. Ik vind de Lisztsonate - dat zegt 
Alfred Brendel ook - na Beethoven en Schubert, de 
grootste sonate uit de negentiende eeuw.  

 

 

 

CD Heritage of Fire (No Boundaries, z.nr.) 

Richard Wagner / arr. Leopold Godowsky 
Scènes uit Tannhäuser: 

 Pelgrimskoor 
 Einzug der Gäste 
 Elisabeth in gebed  

Richard Wagner / arr. Camiel Boomsma 
Scènes uit Parsifal: 

 Kundry  
 Gebed van Amfortas  
 Verlossing  

Franz Liszt 
Pianosonate in b-mineur, S. 178 


