
Op bezoek bij de draak 
 
door Minze bij de Weg (tekst en foto’s) 
 

 
‘Maar er is mij nog meer over Siegfried verteld: 

nadat hij eigenhandig een slangendraak had geveld 
baadde hij zich in het bloed; zijn huid verhoornde terstond. 

Keer op keer is bewezen dat geen wapen hem verwondt.’ 
 

 
De voorgevel en de hal zijn gebouwd in de stijl van late Duitse Jugendstil. Let ook op de heuse kassa in het midden. 

 
Zo staat het in de vertaling die Jaap van Vredendaal maakte van het Nibelungenlied. Een scene die ons 
bekend voorkomt uit de opera Siegfried. In datzelfde Nibelungenlied wordt geografisch heel exact 
vermeld dat Siegfried afkomstig is uit Xanten en dat hij naar het hof van Gunther in Worms trekt. 
Onbewust vraag je je dan af: als die plaatsen zo duidelijk genoemd worden, is dan misschien ook 
bekend waar die draak zijn hol had? 
 
Het Nibelungenlied geeft daarover geen uitsluitsel, maar even rondkijken in de omgeving van de Rijn 
levert al snel de naam Drachenfels op, een bekende toeristische bezienswaardigheid. Want waarom 
zou deze magmakern, die ruim driehonderd meter boven de omgeving uitsteekt anders zijn naam 
hebben gekregen. Volgens oude volksverhalen zou op de berg een draak hebben gewoond, meldt de 
Duitse Wikipedia-pagina. Dezelfde pagina meldt ook dat er om die reden verband wordt gelegd met 
het Nibelungen-verhaal, hoewel dat verband nooit is aangetoond. 



Hoe het ook zij, denk aan de combinatie Rijn, toeristische bezienswaardigheid, draak, Duitse 
romantiek en Wagner als grote Duitser en het is niet vreemd dat in het begin van de twintigste eeuw 
het idee ontstond om juist daar een monument neer te zetten. Daarmee werd in 1913 herdacht dat de 
grote componist honderd jaar eerder werd geboren. 
 

 
 
Het werd de Nibelungenhalle, ontworpen door de architecten Hans Meier en Werner Behrendt. Het 
idee voor de bouw was afkomstig van de schilder Hermann Hendrich, die zich in zijn werk veel met 
geesten, spoken, mythologie en romantische landschappen bezighield. De Nibelungenhalle bestaat uit 
een ronde ruimte en een apsis. In de hal zijn twaalf grote schilderijen van Hendrich te zien, die scenes 
uit de Ring des Nibelungen afbeelden, drie per opera. In de apsis staat kleiner werk die Parsifal als 
onderwerp hebben. Een en ander is aangevuld met beelden van personen uit de Ring. 
 

                                                                  



 
En de draak dan, hoe zit het daarmee? Wie na de hal op weg gaat naar de bijbehorende 
reptielenverzameling stuit na een sluip-door-kruip-doortocht (pas op je hoofd!) op het hol van de 
draak. Liefst dertien meter lang ligt hij daar op zijn prooi te wachten. Wie wat beter kijkt ziet dat er 
niet echt gevaar dreigt. De kop van de draak is namelijk losgeraakt van het lichaam. Dat lijkt niet het 
werk van Siegfried te zijn maar eerder het gevolg van achterstallig onderhoud. 
Drachenfels en Nibelungenhalle bevinden zich in Königswinter, schuin tegenover Bonn aan de Rijn. 
Wie het zich gemakkelijk wil maken neemt de tandradbaan en daalt dan af naar de hal. Wie moed 
heeft loopt er vanaf de voet van de berg in een minuut of twintig over een steil klimmende weg 
naartoe.  
www.nibelungenhalle.de 
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