Nieuwe Ring van start in ROH Covent Garden.

door Rien Spies

Voor ieder operahuis in de wereld is een nieuwe Ring van Wagner weer van grote betekenis. In
de meeste gevallen moet er weer jaren mee worden gedaan en de muziekkritiek ligt op de loer.
Dit seizoen gaan er in onze nabijheid in ieder geval twee van start met Rheingold. In Brussel en
in Londen. De nieuwe Ring, de vorige was inmiddels ongeveer twintig jaar oud, in het Londense
huis staat voor regie onder leiding Barrie Kosky en de muzikale leiding is in handen van Antonio
Pappano, die dit operahuis zal verruilen voor het London Symphony Orchestra waar hij Simon
Rattle zal opvolgen. Deze Ring wordt in vier jaar volledig opgebouwd. Het betreft hier de eerste
samenwerking tussen deze regisseur en dirigent.

Deze nieuwe enscenering van Rheingold was voor Wagnerliethebbers op 20 september in een
livestream te volgen in vele bioscopen overal ter wereld, nadat deze op 11 september in premicre ging,
Wat deze enscenering meteen al bijzonder maakt is de verschijning van Erda. Wagner laat Erda pas in
de vierde scene van de opera verschijnen. “Weiche, Wotan!,Weiche!, Fliech des Ringes Fluch!”, waarin
ze Wotan waarschuwt voor de vloek van de ring, waarnaar de god het voorwerp aan de reuzen laat.
Kosky laat Erda de gehele opera op het toneel. Dit in de vorm van een gedurende een groot deel van
de voorstelling naakte oudere vrouw. Gespeeld door de tweeéntachtig jarige actrice Rose Knox-
Peebles. De gezongen rol van Erda wordt onzichtbaar vertolkt door Wiebke Lehmkuhl. Het geeft een
beeld van vergankelijkheid, maar ook de verbinding van het goud dat uit moeder aarde komt en daar
weer naar zal terugkeren. In een interview geeft Kosky al prijs dat Erda ook in de volgende drie delen
permanent op het toneel zal zijn. Erda is de eerste die op het podium verschijnt en zal dat als laatste in
de Gotterddmmerung verlaten. Laat Kosky ons Erda onze dromen bekijken of droomt ze ons verhaal?

Het decor wordt gedurende alle scenes voornamelijk gevormd door een omgevallen boom (de gevelde
wereld?) die steeds een andere functie krijgt. In de eerste scene fungeert deze es als een
onderwatervoertuig waar de Rijndochters vertoeven en Alberich het hoofd op hol maken. In de tweede
scene is het de achtergrond van het goden-familie tafereel. In de derde scene is het de ondergrondse
goudmijn van de Nibelungen waarbij Erda wordt uitgeput/uitgezogen (symbool voor de aarde die
wordt uitgeput). In de slotscene is de boom weer de omgevallen es die verdwijnt als de brug, in de
vorm van veel confetti, die naar het Walhalla verschijnt. Hoewel het een vondst is om deze boom
steeds een andere betekenis te geven heeft het ook wel iets saais. Erg verrassend is het decor niet.
Prachtig is wel het vloeibare goud van de Rijn. Freia gaat in de laatste scene ook in een bad van
vloeibaar goud.



De cast is fantastisch in deze
eerste serie, er wordt geweldig
gezongen en de personenregie is
enorm spannend, wat vooral in de
bioscoop vanwege de close-ups
goed zichtbaar is. Ook voor hen
die de opera goed kennen blijft het
spannend om het verhaal te
volgen. Kosky zet het
conversatiestuk echt neer als een
familiedrama. De goden worden
weergegeven in polo-kostuum
waarbij de decadente luiheid en
het verwaande en verwende
gedrag eraf spat. De reuzen zijn
gangsters waarmee de aristocratie
zich heeft ingelaten en niet meer
van los komt. Mime is de gladde
ritselaar in een net, maar iets te
fatterig pak. Opvallend is dat
Alberich en Wotan voor een
tweeling kunnen doorgaan, waarbij
de eerste wat meer louche is. In
een interview gaf Christopher Maltman (Alberich) bij wijze van grap aan dat hij gecast was omdat hij
net zo kaal was en dezelfde voornaam heeft als de andere Christopher (Purves) als Wotan).

Christopher Purves (Alberich) met de Rijndochters (©Monika Rittershaus/ROH)

Er is een Rheingold neergezet die doet verlangen naar de drie volgende delen. Het ziet ernaar uit dat er
een Ring wordt opgebouwd die wel een tijdje meekan. Het is behoorlijk tijdloos en kan denk ik
gewaardeerd worden door zowel de voor- als tegenstanders van regietheater. In het interview gaf
Kosky aan dat het in de Ring gaat over mythologische tijd en niet om echte tijd. Het verhaal is tijdloos
en dat is goed gelukt.

Wotan — Christopher Maltman, Fricka — Marina Prudenskaya, Loge — Sean Panikkar, Donner — Kostas
Smoriginas, Froh — Rodrick Dixon, Freia — Kiandra Howarth, Erda — Rose Knox-Peebles & Wiebke Lehmkuhl,
Fasolt — Insung Kim, Fafner — Soloman Howard, Alberich — Christopher Purves, Mime — Brenton Ryan,
Woglinde — Katharina Konradi, Wellgunde — Niamph O'Sullivan, Flosshilde — Marvic Monreal; Regisseur —
Barrie Kosky, dirigent — Antonio Pappano, ontwerper — Rufus Didwiszus, kostuums — Victoria Behr, verlichting
— Alessandro Carletti, orkest van het Royal Opera House.

Uit de internationale pers:

WELT:

Barrie Kosky lanceert zijn nieuwe productie van Richard Wagners Ring van de Nibelung in Londen met
"Rheingold". Wat je ziet, kun je grotendeels vergeten; wat je hoort, vergeet je niet meer. Dat heeft te maken met
een man die nu het Royal Opera House gaat verlaten. Het begin van het einde, dat is de Rheingold, en Antonio
Pappano's keuze van het werk moet ook zo worden begrepen. De geliefde muziekdirecteur van Covent Garden
opent zijn 22¢ en laatste seizoen met een nieuwe Ring, zijn tweede in het huis.

.... Bij Pappano klinkt elk motief als uit gestanst, coherent, maar zonder wijsvinger. Hij staat heel dicht bij het
gespreksonderwerp, elke impuls komt van hem. En het orkest volgt hem glorieus, sonoor, maar nooit met
overdruk. Deze man kan het echt, hij is opera.

Daar staat natuurlijk een middelmatige cast van zangers tegenover, van wie de meesten nogal onbegrijpelijk
Wagneriaans Duits papegaaien.




Evening Standard:

De uitdaging om een nieuwe productie van Wagners Ring op de planken te brengen die trouw is aan zijn
mythische oorsprong maar die ook onze tijd aanspreekt, is er een die geen enkel operahuis uit de weg wil gaan.
Door deze nieuwe cyclus toe te vertrouwen aan de Australische regisseur Barrie Kosky, was Covent Garden
zeker van een levendige theatrale presentatie. En er zit genoeg vernuft in de opening van Rheingold om een
lonende ervaring te beloven naarmate de cyclus zich verder ontwikkelt.

Kosky's meest opvallende uitvinding is de integratie van een verschrompelde Moeder Aarde (gespeeld door de
tachtigjarige Rose Knox-Peebles) die zowel de visuele belichaming is van Wotans eerste misdaad tegen de
natuur (in de nevelen van de oudheid hakte hij een tak van de Wereld-es boom af om te dienen als zijn speer om
de wereld te regeren) als een getuige van de daaropvolgende ecologische catastrofe.

Het economische eenheidsdecor van Rufus Didwiszus suggereert de verdorde Wereld-es boom, een mise-en-
scene die dient voor de locaties in de onderzeeér (hoewel er geen water is), onder de grond en op de bergtop, wat
het des te onvergeeflijker maakt dat het doek naar beneden wordt gehaald voor alle drie de scénewisselingen.
Hierdoor worden Wagners symbolische transformaties ondermijnd. Het grotendeels monochrome decor is
niettemin prachtig verlicht door Alessandro Carletti en wordt bestraald door kleurspatten, met een spectaculaire,
technicolor regenboogbrug aan het einde.

Christopher Maltman is goed op weg om een echt grote Wotan te worden.

The Guardian:

Muzikaal uitstekend, dramatisch krachtig, deze Rheingold geeft
hoge verwachtingen voor de hele cyclus.

Parallellen trekken tussen ecologische rampen en de Ring is
inmiddels een gegeven. Hoe je ermee omgaat is dat niet. Erda,
uitgebeeld in al haar naakte zwakheid (vertolkt door Rose Knox-
Peebles; offstage stralend gezongen door Wiebke Lehmkuhl), is
altijd aanwezig. De boodschap is duidelijk. De aarde is nog steeds
mooi, maar eindig, bijna leeggezogen door de hebzucht van de
mensheid. In de gasachtige diepten van Nibelheim wordt Erda
vastgemaakt aan pijpen en een hydraulische pomp. Uit haar
essentie druipt het laatste restje olieachtig goud uit spelonkachtige
boorgaten, stroperig en glanzend. Alberich, met prachtig venijn A | _
gespeeld door Christopher Purves, likt de kleverige vloeistof van N4 T R
zijn vingers alsof hij de laatste restjes hete toffee proeft. ' ;

The New York Times:

Griezelig, levendig en intens, Kosky's versie van Das Rheingold,
het eerste deel van de Ring, is een show waar een operahuis aan
beide zijden van de Atlantische Oceaan trots op zou kunnen zijn.
Toegankelijk en stimulerend voor zowel Wagner nieuwkomers als

Ak S

kenners. Het verhaal is glashelder en de emotionele en politicke urves met Christopher Maltman (Wotan)
belangen worden serieus genomen, zonder over-simplificatie of Rose Knox (Erda) en Sean Pannikar (Loge) —
overdrijving. (©Monika Rittershaus/ROH)

Het goud waarvan de diefstal uit de Rijn de Ring in gang zet en

waaruit de centrale ring van macht wordt gesmeed, is hier een glanzende, stroperige vloeistof die uit de boom
vloeit. Het roept, toepasselijk, een vereniging op van metaal en rivier, evenals de fossiele brandstoffen waarop de
wereldeconomie rampzalig is gebaseerd. De associaties zijn lichamelijk en geologisch - lava, melk, sperma,
bloed, honing - en de personages likken het gulzig van hun handen.

In de Royal Opera evenaren Pappano en het orkest met vurig maar nooit overdreven spel, vooral van de
weelderige maar bijtende strijkers, waarvan de intimiteit opzienbarend is. Dit is een Rheingold die in de eerste
plaats zijn zangers ondersteunt.

Christopher Purves' Alberich is aristocratisch terughoudend, terwijl Christopher Maltmans bulderende, strak
lachende Wotan in staat is tot koortsachtige agressie; het is schokkend maar niet verrassend wanneer hij
Alberichs vinger afsnijdt om de ring te pakken. Maar de tederheid waarmee Maltman de fragiele Erda omhelst,
terwijl de stem van de godin hem waarschuwt de ring op te geven, is net zo onuitwisbaar en voelt net zo waar
aan. Als Fricka, Wotans vrouw, zingt Marina Prudenskaya met snijdende angst; Sean Panikkar is een
charismatisch grijnzende, kakelende playboy als Loge, de anarchistische vuurgod; Insung Sim is ongewoon
gekweld als de reus Fasolt.



