Mijn eerste bezoek aan de Festspiele in Bayreuth

Door Philip Grisel

Na een aantal jaren tevergeefs op de wachtlijst voor kaarten te hebben gestaan kreeg ik dit jaar
de gelegenheid om een voorstelling van de Festspiele bij te wonen. Als (ex-)bestuurslid van het
Wagnergenootschap trad ik tevens als vertegenwoordiger van het Genootschap op tijdens de
Stipendiaten-dagen.

Mijn vrouw en ik waren hiervoor, aansluitend op onze vakantie, van zondag 13 augustus tot en met
woensdag 16 augustus in Bayreuth. Na de maandag te hebben besteed aan een bezoek aan Wahnfried
en het oude markgréfliches Opernhaus werden we laat in de middag op het balkon van het
Festspielhaus ontvangen door Rainer Fineske namens het internationale Richard-Wagner-Verband.
Hier hebben we interessante gesprekken kunnen voeren met bestuursleden van andere
Genootschappen, met name uit Duitsland.

De volgende dag hebben we de stipendiaten
Alexander de Jong en Irene Hoogveld ontmoet bij
een gezamenlijke lunch. Helaas was Elenora Hu
vanwege familieomstandigheden verhinderd.
Alexander en Irene zijn twee gedreven en
enthousiaste jonge musici met veel plannen en
projecten voor de (nabije) toekomst. Twee ontzettend
aardige mensen met wie we fijn hebben gesproken
over muziek. Zeer geslaagd. Ook zij genoten
zichtbaar van hun tijd in Bayreuth.

Vanaf 16.00 uur was het tijd voor Parsifal. Zoals zo
vaak was het heet in Bayreuth, zo’n 33 graden!
Afzien dus, en niet alleen vanwege de
temperatuur....

Indrukken van de voorstelling van Parsifal op
dinsdag 15 augustus.

Het begin was veelbelovend. Wat een prachtig
geluid! Dit was dus de befaamde klank van het
Festspielhaus. Het Vorspiel klonk fantastisch: helder
en doorzichtig, je hoorde werkelijk iedere
instrumentgroep apart. Het tempo was mooi

gedragen, precies zoals ik het graag heb. De auteur geflankeerd door Alexander de Jong en Irene
Hoogveld

Op het toneel was Gurnemanz inmiddels aan het
rollebollen geslagen met een kloon van Kundry. Het eerste teken dat de enscenering wel eens
confronterend zou kunnen zijn. Toch was de eerste akte fraai vormgegeven, afgezien van de
belachelijke geelwitte hobbezakken van de ridders. Gedurende de Verwandlungsmusik kwam er een
verlicht rond object naar beneden. Wat het voorstelde was nog onduidelijk. Zelf dacht ik aan een
symbool voor de ronde tafel van de ridders, maar het bleef vooralsnog vaag.

Ook de tweede akte zag er indrukwekkend uit. Klingsor’s toren was fel paars met angstaanjagende
bliksemschichten. Klingsor zelf was zinnelijk en boosaardig. De bloemenmeisjes waren echter
allesbehalve verleidelijk. Gekleed in opzichtige paarse pakjes leken ze meer op Barbiepoppen dan op
verleidelijke nimfen. Ze gedroegen zich eerder intimiderend dan verleidelijk. Hetzelfde gold voor de
Kundry van Ekaterina Gubanova. Het leek onwaarschijnlijk dat Parsifal zou bezwijken voor dit gegil.
Dat gebeurde dan ook niet. Hij veroverde de speer (in de vorm van een gebogen oude gaspijp) op
Klingsor en maakte dat hij wegkwam.



Enscenering Parsifal in Augmented Reality met Elina Garanca als Kundry (©OFoto: Enrico Nawrath, Bayreuther Festspiele)

De derde akte was eigenlijk niet om aan
te zien. Het toneel werd gedomineerd
door een afzichtelijke machine. Of het
een oude tank was of een vervallen
industri€le machine was niet duidelijk.
De ridders waren gekleed in militaire
uniformen en bedreigden Amfortas met
machinegeweren. Het ronde geval uit de
eerste akte was ook weer van de partij,
maar kwam dit keer niet van boven maar
uit het water omhoog (de zon?). Parsifal
drentelde wat heen en weer met zijn
oude gaspijp en Gurnemanz zong het
grootste deel van zijn partij (prachtig
overigens) van achter op het toneel en
daardoor vrijwel onverstaanbaar. Zijn De derde akte (©OFoto: Enrico Nawrath, Bayreuther Festspiele)
outfit was nog afzichtelijker dan in de

eerste akte.

Het meest stuitende was toch wel bewaard tot het laatst. Parsifal komt met de Graal naar voren en
smijt hem welbewust in gruzelementen. Wat heeft dit te betekenen? Het is een welbewust afstand
nemen van de Christelijke waarden als naastenliefde en medelijden, de Hogere waarden die
gesymboliseerd worden door de Graal en die de basis vormen van de Verlossing. Dit is volstrekt in
strijd met Wagners bedoelingen met dit werk. Niet voor niets verweet Nietzsche Wagner “een knieval
voor het Kruis”. Regisseur Jay Scheib wil blijkbaar niets weten van transcendale waarden en zich
alleen richten op het hier en nu van onze wereld. De “verlossing” moet zonder goddelijk inmenging
plaatsvinden. Maar waarom dan wel de zalving en de voetwassing laten zien?

Mijn Oostenrijkse buurvrouw in de zaal weigerde te applaudisseren. Ze vroeg mij “Hat es Ihnen
gefallen”. Ik twijfelde en antwoordde nogal weifelend “die Musik schon..” Hierop was haar
commentaar “ich fand es scheuflich” en ze beende weg. Ik kon me deze reactie wel voorstellen. Er is
echter ook wel wat positiefs over deze voorstelling te melden: de mannenstemmen waren erg goed, het
koor zong fraai en het orkest onder leiding van Pablo Heras-Casado klonk prachtig. Kortom, je oren
werden verwend, maar je ogen kwamen veel tekort.



