
Bezoek aan Bayreuth 2021 
 
door Lisenka Heijboer Castañón 
 
Vorig jaar heb ik nauwelijks stilgestaan bij de geannuleerde Festspiele omdat mijn wereld op zijn kop 
stond toen ik opeens werd gevraagd om het seizoen van De Nationale Opera te openen en ik de hele 
zomer fulltime aan het werk was. Deze lente realiseerde ik mij pas dat de kans bestond dat ik dit jaar 
niet zou kunnen gaan. Als de Festspiele weer geannuleerd zouden worden dan zou het voor mij einde 
oefening zijn want de komende jaren zitten mijn zomers al vol. Toen bleek dat het wel doorging en ik 
alsnog dit jaar als enige Nederlandse stipendiaat mocht gaan, was ik enorm opgelucht.  
Dit jaar zouden er 60 stipendiaten verwelkomd worden in Bayreuth in plaats van de gebruikelijke 240. 
 

Het avontuur 
 
4 Augustus was de aankomstdag en ik besloot het avontuur 
compleet te maken door met mijn Nissan Micra naar Bayreuth te 
rijden. Het was een prachtige rit, zeker de laatste 2 uur door de 
heuvels (150km/u heuvel af, 80km/u heuvel op). Ik luisterde naar 
Tristan und Isolde, Solange, West Side Story, Tannhäuser, Serpent 
With Feet en Where do we begin (een waanzinnige podcast van 
Esther Perel die ik iedereen aan kan raden) en kwam eigenlijk heel 
erg fris aan bij Hotel Rheingold rond half 6 ’s avonds. Daar kon ik 
meteen inchecken, kreeg ik informatie over de rest van ons verblijf 
en ontmoette ik mijn kamergenoot sopraan Anna Graf.  
 
Hoewel ik het heel erg gezellig had gevonden om samen met 
Alexander en Ramon naar Bayreuth te gaan, was het voor mij 
eigenlijk heerlijk om daar alleen te zijn. Het is dan toch makkelijker 
om je helemaal open te stellen voor nieuwe mensen want je ‘hebt 
niemand’. Door de pandemie staat een deel van mijn sociale leven 
op pauze. Normaal gezien reis ik redelijk veel en ontmoet vaak in 
hoog tempo veel nieuwe mensen. Dat sociale aspect is een van de 
dingen die me het meest lief zijn in mijn werk en nu had ik 5 dagen 
om mijn hart op te halen. Ik heb waanzinnig fijne mensen ontmoet 
en prachtige gesprekken gevoerd over ons werk en ons werkveld. Ik 
weet zeker dat een aantal van de daar gesloten vriendschappen 

blijvend zijn en in de toekomst zal een aantal van de stipendiaten zeker ook mijn collega’s zijn. 
 
In de dagen dat ik daar was bezocht ik het Wagner museum en Haus Wahnfried, het Steingraeber Haus 
en het Markgräfliche Opernhaus. We bezochten 
Tannhäuser (Tobias Kratzer & Axel Kober), 
Der Fliegende Holländer (Dmitri Tcherniakov & Oksana 
Lyniv) en Die Meistersinger von Nürnberg (Barrie Kosky 
& Philippe Jordan) en konden tijdens het stipendiaten 
concert een aantal van de stipendiaten zelf horen 
zingen/spelen. Ook wat muziek en theater betrof kon ik 
dus 5 dagen mijn hart ophalen. Elke ochtend werden we 
getest en tijdens de voorstellingen moesten we onze FFP2 
maskers ophouden en hoewel dat best heftig was, denk ik 
dat iedereen in het publiek heel erg blij was om weer in het 
theater te zijn. Het applaus na elke voorstelling was 
oorverdovend en lang, geen boegeroep te bespeuren.  
 

Lisenka	en	de	blauwe	Micra 

Pauze	act	Tannhäuser:	
Ekaterina	Gubanova	(Venus)	en	Manni	
Laudenbach	(Oscar)	in	de	vijver.	



Regie en theater 
 
Ik vind het wel lastig om voor u over de voorstellingen te schrijven. In 
een theater waar alles is gericht op een ervaring waarbij men volledig 
op kan gaan in een verhaal dat groter is dan jezelf vond ik dat 
regieconcepten moeilijk tot hun recht komen. Regie ‘tools’ die in 
andere theaters interessant kunnen zijn zoals het ‘theater laten zien’ 
ect., voelden in het Festspielhaus als kunstgrepen die afleidden van 
waar ik in op wilde gaan. Ook kreeg ik soms het gevoel dat ik 
gewoonweg te veel informatie miste om de bedoeling van de regisseur 
te snappen. Als regisseur was het heel leerzaam om geconfronteerd te 
worden met deze gevoelens en heeft het me weer verder gebracht. In 
gesprek met mezelf stelde ik mijzelf vragen als, welke ‘vertalingen’ 
maak je van wat? Wanneer is een aanpak niet radicaal genoeg of te 
radicaal en waarom voeren we welke stukken op? 
 
Ik heb in het Festspielhaus geprobeerd om me over te geven aan het moment en meer te voelen dan te 
begrijpen en heb op die manier echt een aantal kippenvel momenten beleefd. Lise Davidsen en Asmik 
Grigorian hebben me echt totaal overrompeld en het applaus voor Oksana Lyniv, de eerste vrouw die 
in Bayreuth dirigeert, heeft mij diep geraakt. Ongetwijfeld geen nieuws voor u maar de akoestiek is 
echt betoverend en die ervaring geeft ongetwijfeld meer diepte aan al mijn Wagner ervaringen (zowel 
als toeschouwer en als regisseur) in de toekomst.  
 
Ik hoop dat we elkaar ooit eens ontmoeten zodat we kunnen praten over de Festspiele van 2021 die ik 
door uw steun mocht bezoeken. Ik ben geen goede schrijver en ik kan in een gesprek veel beter 
overbrengen hoe bijzonder het was om na maanden stilte opeens een overdaad aan muziek en mensen 
om me heen te hebben. Ik begin met hernieuwde energie en inspiratie aan een nieuw seizoen. Bedankt 
daarvoor. 
 

	
	

‘Sie	wurden	durch	einen	Wagner-verband	in	die	Niederlanden	auf	die	Stipendienstiftung	aufmerksam	gemacht’	


