
Kelly God zingt Isolde voor de jeugd 
 
Door Minze bij de Weg 
 
Bayreuth kende dit jaar ook een Nederlandse inbreng. Sinds een aantal jaren is er een speciaal 
kinderprogramma. Dit keer stond daarin Tristan und Isolde op het programma. De Nederlandse 
sopraan Kelly God was gevraagd de rol van Isolde op zich te nemen. Stephen Gould was haar Tristan.  

 
‘Mild und leise, wie er lächelt’. Kelly God zingt Isolde over een liggende Tristan (Stephan Gould). Foto © Enrico Nowrath 

De Tagesspiegel.de was goed te spreken over Kelly God en noemde haar een ‘stralende Isolde’. ‘Ze 
zingt heerlijk, rolt boos met de ogen en gooit met dode vissen naar de zeelui.’ Natuurlijk was deze 
Tristan und Isolde sterk ingekort en was de tekst aan kinderen aangepast. Maar aan het slot kreeg 
Kelly God toch de gelegenheid Isoldes Liebestod volledig te zingen.  
Nu ze toch in Bayreuth was werd Kelly God ook ingeschakeld om in Die Walküre een van de 
Walküren voor haar rekening te nemen. Ze zong de rol van Gerhilde. 
 


